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Nederlands /

Bijbelgenootschap

Bijbelrooster

do. |24 apr. |Psalm 102:1-18

Vr. 25 apr. |Psalm 102:19-29

zZa. 26 apr. |Lucas 24:13-27

zo. |27 apr. |Lucas 24:28-35

ma. |28 apr. |Psalm 150

di. 29 apr. |Deuteronomium 16:18-17,7

wo. |30 apr. |Deuteronomium 17:8-20

do. 1 mei Deuteronomium 18:1-8

VI. 2 mei Deuteronomium 18:9-22

Za. 3 mei Johannes 10:1-10

ZO. 4 mei Johannes 10:11-21

ma. |5 mei Johannes 10:22-30

di. 6 mei Johannes 10:31-42

wWo. |7 mei Psalm 100

do. |8 mei Johannes 4:1-26

VI, 9 mei Johannes 4:27-42

Za. 10 mei |Johannes 4:43-54

ZO. 11 mei |Johannes 5:1-13

ma. |12 mei |Johannes 5:14-29

di. 13 mei |Johannes 5:30-47

wo. |14 mei |Handelingen 15:36-16:10

do. [15mei |Handelingen 16:11-24

Vr. 16 mei |Handelingen 16:25-34

zZa. 17 mei |Handelingen 16:35-40

ZO. 18 mei |Psalm 71

ma. |19 mei |Johannes 8:1-11

do. |20 mei |Johannes 8:12-24

wo. |21 mei |Johannes 8:25-36

do. |22 mei |Johannes 8:37-47




Wat wil de Gereformeerde Kerk Vollenhove voor een gemeente
zijn?

De gemeente geeft Gods liefde vorm door een gastvrije, wervende en
dienende gemeenschap te zijn, die Jezus navolgt en zich laat vullen door
de Geest. Onze grondslag is de Bijbel.

We zijn onderdeel van de wereldwijde christelijke kerk. We bieden ruimte
voor ieders persoonlijke weg met God.

Uit de gemeente
Vrijheid

Dit jaar vieren we 80 jaar vrijheid. In de onrustige wereld van vandaag
de dag beseffen we ons meer en meer dat vrijheid geen
vanzelfsprekendheid is. Het gevaar van oorlog, onderdrukking en
uitsluiting blijven op de loer liggen. Als christenen ervaren we niet alleen
vrijheid in het afwezig zijn van oorlog, maar ook in de geloofszekerheid
dat Jezus Christus gestorven is en op de derde dag is opgestaan om ons
vrij te kopen. Wij zijn vrij, door de liefde van onze Heer.

Op de website van BEAM/EO vond ik onderstaande vijf Bijbelteksten over
vrijheid.

1. Onderdrukten hun vrijheid geven

'De Geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan
armen het goede nieuws te brengen heeft hij mij gezonden, om aan
gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel
van hun zicht, om onderdrukten hun vrijheid te geven, om een
genadejaar van de Heer uit te roepen.’

(Lucas 4:18-19; Jezus leest bovenstaande tekst voor aan zijn
toehoorders)

2. Waar de Geest van de Heer is, is vrijheid

Tot op de dag van vandaag ligt er een sluier over hun hart, telkens als
de wet van Mozes wordt voorgelezen. Maar telkens als iemand zich tot
de Heer wendt, wordt de sluier weggenomen. Welnu, met de Heer wordt
de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid.

(2 Kor. 3: 15-17)



3. Heb uw naaste lief als uzelf

Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die
vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in
liefde, want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief
als uzelf.’

(Galaten 5: 13-14)

4. Leef als vrije mensen

God wil namelijk dat u door het goede te doen onwetende dwazen de
mond snoert. Leef als vrije mensen, en verschuil u niet achter uw
vrijheid om u te misdragen, maar handel als dienaren van God. Houd
iedereen in ere, heb uw broeders en zusters lief, heb ontzag voor God en
eerbiedig de keizer.

(1 Petrus 2: 15-17)

5. Iedereen die zondigt, is een slaaf van de zonde

En tegen de Joden die in hem geloofden zei Jezus: ‘Wanneer u bij mijn
woord blijft, bent u werkelijk mijn leerlingen. U zult de waarheid kennen,
en de waarheid zal u bevrijden.” Ze zeiden: ‘Wij zijn nakomelingen van
Abraham en we zijn nooit iemands slaaf geweest — hoe kunt u dan
zeggen dat wij bevrijd zullen worden?’ Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik
verzeker u: iedereen die zondigt is een slaaf van de zonde. Nu blijft een
slaaf niet voor eeuwig in huis, maar de Zoon blijft wel voor eeuwig. Dus
wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn.

(Johannes 8: 31-36)

Gemeentekroniek

In de gemeente leven we met elkaar mee. Dat is bijzonder. Want er zijn
in Nederland niet heel veel plekken waar zoveel verschillende mensen
elkaar ontmoeten en samen op trekken. In de kerk is iedereen welkom,
jong en oud, het maakt niet uit wat voor werk je doet of gedaan hebt.
Voor God zijn we allemaal gelijk. Hij is onze Vader en wij mogen zijn
geliefde kinderen zijn, broeders en zusters in geloof.

Ook in deze gemeentekroniek komen lief en leed, vreugde en verdriet
voor. Laten we naar elkaar om blijven zien.

P.M. (i.v.m. privacy)



P.M. (i.v.m. privacy)

Op 28 maart overleed Aaltsje Idzenga-Boonstra in de leeftijd van 65
jaar. Op de rouwkaart stond:

Vandaag is de dag, hij komt maar één keer.

Morgen dan is vandaag al niet meer.

Niet zeuren, geniet van het leven, het mag.

Maar doe het vandaag, want vandaag is de dag.

Heel plotseling is overleden mijn lieve zorgzame vrouw en onze
mem en beppe

Aaltsje Idzenga-Boonstra

12 maart 1960 — 28 maart 2025

Sytze

Fraukje en Kees, Ids, Syb
Elske

Bauke en Annabelle

David van Bourgondiéstraat 41, 8325 GG Vollenhove

We wensen Sytze en zijn (klein)kinderen sterkte toe met het dragen van
dit plotselinge verlies. We hopen dat de warme herinneringen aan Aaltsje
blijvend zijn, dat de liefde en aandacht van de mensen om jullie heen
mogen troosten.



Graag hoor ik het als u/je te maken hebt met vreugde of verdriet; of me
wilt spreken, om welke reden dan ook. Ik zie er naar uit om bij u/je
langs te komen.

ds. Douwe Wijmenga 06 5870 0301 — predikant@maria-kerk.nl

Bezoek van de ouderlingen

Wanneer er behoefte is aan pastorale aandacht — een bezoekje, een
gesprek, zomaar even bijpraten —, dan kunt u/jij contact opnemen met
één van de ouderlingen. Dat hoeft niet de eigen wijkouderling zijn, u/jij
mag zelf een keuze maken. Onze telefoonnummers staan hieronder
vermeld.

Elsbeth Folkerts 06 3722 7324
Esther Haasjes 06 2747 0064
Gert Hulleman 06 2508 7408
Wouter Verkerk 06 2655 2799
Geke Winters 06 2259 1251
Steven Winters 06 5982 7290

Vakantie predikant

Na de bijzondere diensten van Palmpasen, de Paascyclus en Pasen is het
tijd om een weekje vakantie te nemen. Van zondag 27 april tot en met
zaterdag 3 mei staat mijn vakantie gepland. Alice en ik hopen dan het
Pionierspad, dat van Steenwijk naar Muiden loopt, verder af te
wandelen.

In voorkomende gevallen kunt u via het scribaat of de ouderlingen een
beroep doen op een predikant uit de regio.

ds. Douwe Wijmenga


mailto:predikant@maria-kerk.nl

Huwelijksaankondiging
Ellen van der Haar & Wouter Verkerk

Graag delen wij met u en jou dat wij na 19 jaar samenzijn gaan
trouwen.

We vragen 9 mei de zegen over ons huwelijk in onze geliefde Mariakerk
Douwe gaat voor in de dienst en zal woorden van liefde spreken die God
aan ons mensen heeft gegeven.

De volledige Huisband met Erik Hofstede op de toetsen, is bereid
gevonden om de dienst muzikaal tot een groot feest te maken!

Wij willen u van harte uitnodigen om dit met ons mee te vieren in de
Mariakerk op:
9 mei 2025 ca. 14.45 uur

Met vriendelijke groet,
Ellen & Wouter

Samenzang zondag 4 mei in de Mariakerk —
Vollenhove

Voorafgaand aan de Nationale Dodenherdenking op zondag 4 mei
nodigen wij u van harte uit om samen te zingen in de Mariakerk
(Bisschopstraat 32, Vollenhove). De zangdienst begint om 18.30 uur.
Tijdens deze dienst zingen we liederen die passen bij 4 mei en het
herdenken. De muzikale begeleiding is in handen van Johan Tijssen.

Na afloop bent u welkom om deel te nemen aan de stille tocht, die om
19.30 uur start bij het monument in Park Old Ruitenborgh. Van daaruit
lopen we naar de algemene begraafplaats De Voorst, waar we, na de
kranslegging en het spelen van The Last Post, om 20.00 uur
twee minuten stilte in acht nemen.

Aansluitend vindt een samenkomst plaats in de Hervormde Kerk, waar
enkele sprekers stilstaan bij het thema van 2025: ‘80 jaar vrijheid’. Na
afloop is er gelegenheid om na te praten onder het genot van koffie en
thee.

Wij hopen u te mogen verwelkomen.
Namens het 4 mei comité Vollenhove
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ZONDAG 27 APRIL

10:00 uur
oud. v. dienst
collecte
organist
koster

b&g
kind&eredienst
autodienst
oppasdienst
koffie

Mevr. L. Winters — Jonas, Kraggenburg
Geke

Kerk

Harry Haasjes

Jan

Marcel en Karin

Gera

A. Ten Napel 241864 / W. Winters 241693
Fam. v.d. Linde, Schuit 47

Hein en Geke

ZONDAG 4 MEI — SLOTDIENST — GEZ. DIENST HERV. KERK

10:00

oud. v. dienst
kind&eredienst
autodienst

ZONDAG 11 MEI
10:00 uur
oud. v. dienst
collecte
organist
koster

b&g
kind&eredienst
autodienst
oppasdienst
koffie

Ds. G.]J. Roben, Vollenhove

Steven

Gera en Marit

H. Winters 06-51686658 / K. Regelink 243218

Ds. J. Vonk

Gert

Diaconie

Erik Hofstede

Jan

Sytze

Karin

S. v. Eerde 06-15955942 / B. v.d. Velde 243649
Sylvia

Jaap en Greet
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ZONDAG 18 MEI

10:00 uur Ds. D. Wijmenga, Vollenhove
oud. v. dienst  Esther

collecte KIA missionair werk

organist Johan Bredewout

koster Herman

b&g Martin

kind&eredienst Anita
autodienst J. Boersma 06-46120639 / E. Duurkoop 241496
oppasdienst Fam. Winters

koffie Mirande

ZONDAG 18 MEI - ZANGDIENST

19:00 uur organisatie zangdienst
collecte t.b.v kerk

organist Johan Tijssen

b&g Jenny

ZONDAG 25 MEI

10:00 uur Ds. D. Wijmenga, Vollenhove
oud. v. dienst  Gert

collecte Kerk

organist Harry Haasjes

koster Jan

b&g Janna en Jenny
kind&eredienst Wilma

autodienst G. Dikken 243948 / H. Roeten 243184
oppasdienst Fam. v.d. Linde Schuit 7
koffie Martin en Hetty
Autodienst

Wilt u gebruik maken van de autodienst, dan
kunt u contact opnemen met de eerst

dienstdoende chauffeur. U wordt dan opgehaald
en gebracht.




Van harte gefeliciteerd

P.M. (i.v.m. privacy)

Een fijne dag gewenst, met degenen die u lief zijn

Zegeningen

Tel je zegeningen
Tel ze elke dag
Tel ze één voor één
En van klein tot groot
Tel iedere zegen
Die je ontvangen mag
En vergeet er geen!

Bron: Leo Heuvelman

10



In memoriam Aaltsje Idzenga-Boonstra

Aaltsje werd geboren als jongste van zes kinderen in het gezin Boonstra.
De broer boven haar heeft ze nooit gekend, hij overleed nog voor de
geboorte van Aaltsje. Ze groeide op in Burgum en werd
bejaardenverzorgster. Op een gegeven moment leerde ze Sytze kennen.
Het klikte, in 1981 trouwden ze en vertrokken naar Vollenhove.

Het wonder van nieuw leven is niet vanzelfsprekend, Aaltsje en Sytze
kregen drie kinderen: Fraukje, Elske en Bauke. De liefde en aandacht die
Aaltsje had voor iedereen, had ze ook als moeder. Bij het afscheid
vertelde Fraukje over haar: ‘Je bent er altijd voor mij geweest,
onvoorwaardelijk. Je las me uren voor, je ging met me hardlopen,
schaatsen en was er altijd als ik uit school kwam. Toen ik wat ouder
was, gingen we samen winkelen, huilde je met me mee als mijn
verkeringen uitgingen, en leerde je me taarten maken.’ Toen later de
kleinkinderen Ids en Syb kwamen genoot ze ook intens van hen.

Liefde en zorgzaamheid liepen als een rode draad door het leven van
Aaltsje. Ze had een goed inlevingsvermogen, voelde en zag wanneer
medemensen aandacht nodig hadden. Die aandacht gaf ze op haar
speelse manier, serieus en soms met grappen. Altijd in de weer om
mensen te kunnen helpen. Negen van de tien keer vroegen ze er niet
om, maar wist ze haarfijn wanneer er hulp nodig was. In haar werk voor
de thuiszorg en ook daarnaast in zovele bezoekjes heeft Aaltsje heel veel
mogen betekenen.

Ze kon vasthoudend zijn. Sytze vertelde: ‘Er liep bij ons in de straat
regelmatig een jongen wat in zichzelf gekeerd met een pet op en een
hoodie. Als Aaltsje hem tegenkwam, groette ze hem. In het begin zei hij
niets, maar na verloop van tijd groette hij terug, en wat later stond ze
stralend voor me en zei dat hij nou het eerst groette. Dat had ze voor
elkaar gekregen.’
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Op donderdag 27 maart ging Aaltsje een rondje hardlopen. Door een
plotselinge hersenbloeding kwam er een einde aan een vol en liefdevol
geleefd leven. Doordat iemand Aaltsje heeft gereanimeerd konden
artsen in het ziekenhuis haar organen transplanteren, waarmee ze
verschillende mensen, en hun betrokken families, geholpen heeft. Zelfs
met haar overlijden bleef Aaltsje liefdevol geven.

Donderdag 3 april hebben we in de Mariakerk in de dankdienst voor haar
leven stilgestaan bij de trouwtekst van Aaltsje en Sytze uit Johannes 15
waar Jezus ons opdraagt elkaar lief te hebben. We zongen een
lievelingslied van Aaltsje, lied 908:2

Ik heb U lief, o Gij mijn leven,
vriend die mij trouw zijt tot het eind.
Ik wil aan U mij overgeven,

mijn zon, zolang Gij mij beschiint.
Ik heb U lief, — o kom dan, kom,
Christus, mijn bruidegom!

Aaltsje is begraven op begraafplaats Toutenburg.

Contactmiddag

De volgende Contactmiddag is op donderdagmiddag 22 mei 2025
van 14.00 — 16.30 uur in de Voorhof. We kletsen gezellig en doen
verschillende spelletjes en drinken natuurlijk samen een bakkie. Schroom
niet, kom gezellig langs. We proberen het elke vierde donderdag in de
maand te houden, behalve in augustus en december. We gaan nog even
overleggen over het houden van de contactmiddagen in juni en juli. Kom
gewoon maar binnenlopen. Je bent van harte welkom!

Mocht je graag willen komen, maar geen vervoer hebben, dan kunt je
bellen met de fam.Grendelman.0527-243177. Zij gaan dan voor jou
vervoer regelen.

Wees welkom namens, N

Sietie van der Linde >} Mi‘ﬁ

Guus en Joke Nijhuis ) A
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Rubriek: ‘Wat ons bezig houdt!?’

We hebben de rubriek ‘Wat ons bezig houdt’ in het leven geroepen om
de dialoog binnen de gemeente te stimuleren. Door met elkaar over het
geloof en ‘Wat ons bezig houdt’ te praten willen we de verbondenheid
met elkaar vergroten.

Voor deze editie is er geen rubriek aangeleverd. We bevelen het daarom
van harte aan als u eens iets wilt delen. We zien uw bijdrage graag
tegemoet voor de nieuwe edities van het Kerkportaal.

Meld je aan en schrijf je rubriek

We willen in ieder kerkportaal één verhaal van een gemeentelid of gezin
terug laten komen. Als je het leuk vind om de rubriek te vullen, kan dat
door je aan te melden bij scriba@maria-kerk.nl. We hopen dat we
voldoende aanmeldingen krijgen om deze rubriek levend te houden. Wil
je wel graag je verhaal delen, maar heb je wat ondersteuning nodig bij
het schrijven een stuk, kun je daar altijd mij of het scribaat voor
benaderen.

Inhoudelijke handvatten
Voor het schrijven van de rubriek hebben we een aantal handvatten
opgesteld die kunnen helpen bij het vormgeven van je eigen rubriek.

In welke situatie / omstandigheid bevind je je?

Wat houd je bezig / waar loop je tegenaan?

Welke bijbeltekst houd je op dit moment bezig?

Wat betekent God, geloof of de gemeente / Mariakerk voor je op
dit moment?

Waar haal je kracht uit?

e Omvang: max 1 A4

Vriendelijke groet namens de kerkenraad,

Steven Winters
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Gereformeerde Kerk Vollenhove

Kerkgebouw

Predikant

Vergaderlocatie

Beheerder en reserv.

Kosters

Kerkenraad
Preses

Scriba

Kerktelefoon
Ledenadministratie

Kerkelijke bijdrage

Boekhouder

Diaconie
Zending

Verjaardagsfonds

Website Mariakerk
E-mail webmaster
Redactie
Kerkportaal
Scipio-app beheer

Bisschopstraat 32

Douwe Wijmenga (werkdagen: di-, wo-, donderdag)
predikant@maria-kerk.nl en tel: 06-58700301

Kerkelijk centrum “De Voorhof”, Kerksteeg 1, tel. 241181

Herman en Gera Laarman, Bisschopstraat 46,
tel. 06-51233901, beheerder@maria-kerk.nl

H. Laarman, Bisschopstraat 46

W. Winters, R. van Diepholtstraat 2
J. Jousma, Jan van Dieststraat 59
Kerksteeg 1, 8325 BE Vollenhove

Gert Hulleman, tel. 06-25087408 preses@maria-kerk.nl

Marcel Muizelaar en Karin IJspeerd, Punter 14,
tel. 06-41351052 scriba@maria-kerk.nl

Hein Winters, Steiger 21, tel. 06-51686658

ledenadministratie@maria-kerk.nl

t.n.v. Geref. Kerk Vollenhove,
Rabobankrek.no. NL34 RABO 0301 8211 51 of
ING-bankrek.no. NL76 INGB 0000 9386 79

A. Hulleman boekhouder@maria-kerk.nl adres voor post
Kerksteeg 1, 8325 BE, Vollenhove. Tel.nr. 06 46594580

Bankrekeningnr: NL77 RABO 0127969217
Kerksteeg 1, 8325 BE Vollenhove
Bankrekeningnr: NL77RABO0127969217 o.v.v zending

Bankrekeningnummer NL34 RABO 0301821151 t.n.v. Geref.

Kerk Vollenhove o.v.v. VERJAARDAGSFONDS

www.maria-kerk.nl

webmaster@maria-kerk.nl

Aanleveradres kopij: Reling 4 of per e-mail naar:
kerkportaal@gmail.com

Rosalie en Martin van der Linde scipioapp@maria-kerk.nl
tel. 06 27309029
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AGENDA

Datum Tijd Activiteit Plaats
4 mei 18.30 uur Zangdienst Maria Kerk
dodenherdenking
4 mei 19.30 uur Stilletocht start monument | Old Ruitenborgh
13 mei 19.30 uur Kerkenraadsvergadering De Voorhof
22 mei 14.00 uur Contactmiddag De Voorhof

'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.

Het volgende nummer (11) van Het Kerkportaal

verschijnt op 22 mei 2025

De kopij dient uiterlijk vrijdag 16 mei aangeleverd

te zijn. Dit kan (bij voorkeur) per e-mail naar kerkportaal@gmail.com, of getypt

Vollenhove

op A4-formaat, lettertype Tahoma 14pt, of in de brievenbus van Reling 4,

LET OP: bij te laat inleveren wordt uw kopij geplaatst

in de volgende uitgave!
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