Groew geloven. duwwrgaamheid duuwwt het langst

Wat is de schepping prachtig!
Tegelijk: Wat is de schepping in
"Vyyyr Y nood! Bijna elke dag is dat in

het nieuws. Wat doet dat met je

als christen? Wat vraagt het van

je? Hoe kan onze liefde voor de
Schepper blijken uit hoe we met zijn schepping omgaan? Het gaat dan
vaak over duurzaamheid. Wat is dat eigenlijk? En wat heeft het met dat
heel Bijbelse woord rechtvaardigheid te maken? Onder leiding van
Jeroen Sytsma denken we daar over na. Jeroen is predikant in Zwolle,
vogelaar, Zero Waste pionier. Hij heeft in Wageningen
plantenziektenkunde gestudeerd en in Kampen theologie. Hij sprak
september 2023 bij de eerste Klimaatviering van Nederland in Den Haag.
Hij is spreker voor A Rocha, een groep christenen ‘met hart voor de
schepping’. Graag laat hij ons nadenken over verrassende Bijbelteksten
over groen geloven, over wat Jezus met het milieu te maken heeft en
hoe 0og voor de schepping je aanbidding kan verdiepen. En natuurlijk
wordt het ook praktisch deze avond. Er is veel slecht nieuws, maar wat
kan ik goed doen, waar kan ik echt het verschil maken? Wees erbij!

De avond is op 13 februari 2025, om 20:00 uur in de NGK
Vollenhove, Kerkstraat 25, Vollenhove. Inloop vanaf 19:45.



