
Beste bezoekers van de Zangdienst, 

 

Heel fijn, dat er zoveel zangers naar de Mariakerk komen elke keer, 

maar nu is er wel een klacht gekomen over het parkeren in de 

Groenestraat. De bewoners daar zijn bang, dat er geen ambulance of 

brandweer meer langs kan, omdat er een beetje chaotisch wordt 

geparkeerd. Laten we het a.u.b. goed houden en netjes parkeren. En is 

er daar te weinig ruimte, dan kun je met iets verder lopen wel parkeren. 

Meer in oostelijke richting in de Groenestraat zijn twee parkeerplaatsen 

in het parkgedeelte en natuurlijk is er misschien ruimte op het Kerkplein 

bij de Grote kerk of op het Gasthuisplein en zeker een klein eindje verder 

bij de haven. En dat is echt niet zo heel ver lopen. Zonodig zet u eerst 

uw passagiers af die minder ver kunnen lopen. 

Graag u aller medewerking om de vrede met elkaar erin te houden. 


